








Verhaal met een staartje

Ik!

Ik wil!

Ik wil hem!

Ik wil hem graag!

Heb?

Heb je?

Heb je het?

Heb je het gehoord?

Wat?
Waar?
Waarom?
Waardoor?

Kom!

Kom! Zeg!

Kom! Zeg! Het!

Kom! Zeg! Het! Snell!

Ik ga ervan blozen. Hij.

Hij?

Hij heeft!

Hij heeft! Wat?

Een jongen gekozen!



zijn.

Dat je net
genoeg blank,
net genoeg
zwart in je
hebt om mijn
perfecte
kleurling te




Vrij gezellig

Ik hoef geen
ring om mijn
vinger, geen
kind op mijn
arm. Van zus

en van zo,
krijg ik het
niet warm.
Ik hoef geen
gemoet en

gezoet en
gezeem. Het
liefst van

al blijf

ik hier.

Alleen in
mijn burcht.
't Is echt
geen gemis.
Wie anders

beweert,
weet niet

dat vrij zijn
zo gezellig is!



Bizon der

Hoe hij daar
stond, stevig.
Met zijn poten
in het gras.

Zelf niet wetend
hoe bizon-der
hij was.




wild van jou!

Je kan grommen als de
griezeligste, maar je bent
ook knuffelzacht. Er
komen lichtjes in je

ogen als je naar me lacht.
Er is niks waar ik niet

van hou. Papa, ik ben
helemaal




